Lichtjaren

Het is een prachtige wereld, zei je
met die bomen, moerassen, woestijnen
grassen, rivieren en zeeén

enzo. Ook de maan mag er zijn
met haar meer of minder
glanzen schijn en bewegen. Neem

daarbij de gevleugelde M, wellustige
Venus, driftkikker Mars, geluksvogel
] en die zure Saturnus natuurlijk plus

U en N en ver-zwetver P, kortom die hele
zonnefamilie compleet met haar
melkweg en tel daarbij op al die andere

stelsels met stippen en vlekken en het is
in die oneindige leegte een drukte van
je weet wel. Het is een prachtig

heelal, zei je, kijk maar eens goed
door de pasklare bril van het duister
in een woestijn bijvoorbeeld of op je rug

in zeeén van gras, kijk maar eens goed

naar dat rorschachgeweld, daar staan we wel
ergens, samen.
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